
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 10 september 2023  
    

 Voorganger: Ds. D. Geertsma  

      Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 
Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Orde van dienst  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied  Psalm 107: 1 

 

Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 

naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

 

Stil gebed, 

Votum en groet 

 
Psalm 107: 11 en 15  

 
Die langs Gods oceanen 

trotseren wind en vloed 

om zich een weg te banen 
de welvaart tegemoet, – 

Hij hief zijn stem en riep, 
toen steigerden de golven, 

het water zwart en diep 

heeft al hun moed bedolven. 
 



Laat ons nu voor de Here 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot de vrede. 

 

Inleiding 

 

Kyrie gebed inleiding 

 

Lied 463: 1 

 
Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 
1e intentie Lied 463: 2 

 

Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 

noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 

2e intentie Lied 463: 6 

 

Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

 

3e intentie Lied 463: 7 en 8 

 

Christe eleison, 
nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 
 



Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

 

 

Gloria inleiding  

 

Lied 216,    Dit is een morgen als ooit de eerste 

 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Gebed om Gods licht 

 

Jona 2: 1- 11 

 

Lied 352: 2, 4 en 5  

 

Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 

en ’t gevaar dat wij niet achten: 

richt U op en strek uw hand! 
 

Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 

uit de diepte en verlaten 

riep en niets dan onheil vond. 
 



Gij hebt, uit de dood verrezen, 

’t boos getij terecht gewezen, 

en het water zal U vrezen, 
’t water brengt ons weer aan land. 

  

Lezing uit Matteus 14: 22 - 33 

 

Lied 917: 1, 3, 4, 6   Ga in het schip, zegt gij 

 

Ga in het schip, zegt Gij, 
steek van het strand. 

Vaar tegen wind en tij, 

vaar naar de overkant, 

wacht daar op Mij. 

 
Wij zien alleen nog maar 

water en wind. 

Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? 

Wij, nu de nacht begint, 

weten niet waar. 
 

Wandelt Gij als een schim 

over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 

Heer, zijt Gij onze Heer, 
kom van de kim! 

 

Ik ben het, zegt Gij dan. 

Kom maar met Mij 

mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 

hier is mijn hand. 
 

Preek  

stilte 

Muziek 

 

Lied 350: 1, 3, 4, 7  

 

Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 



dat is de aardse moederschoot, 

dat is de diepte van de dood. 

 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 

door ’t water van de doodsjordaan. 

 

Wij staan geschreven in zijn hand, 

Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 

de Vader is het die ons hoort. 

 

Gij heft de aarde aan het licht 

door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 

een dal van rozen, zondeloos! 

 

Gebeden 

Voorbeden,  

met een aantal keren na “zo bidden wij . . . .” 368g, Adem van God  

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 

Stil gebed  

Zo bidden wij . . . . . . 

Onze Vader  

Onze Vader in de hemel 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

in eeuwigheid. 

Amen.  



Collecte:  1e. Diaconie 

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 
Slotlied 978: 1 en 3   Aan U behoort, o Heer der heren, 

 
Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Zegen 

 

Slotlied 978: 4   Laat dan mijn hart U toebehoren 

 
Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 
 

 

 
 

 

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 
revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. 

Mevr. J. Bakker, Leemweg, is opgenomen in het ziekenhuis te Enschede. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die zorgen 

hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. E. Vlees-Lambers, Oldersheem 

 

Géén open inloop op dinsdagmiddag 

De komende weken zal er op dinsdagmiddag geen open inloop zijn. De 

eerstvolgende dinsdagmiddag met een open inloop is op 19 september 2023. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 19 augustus tot 9 september heb ik vakantie. Als het weer een beetje meezit, 

gaan we kamperen in Luxemburg. Ik heb er zin in. Even los van het werk, tijd 

voor ontspanning en bezinning.  

Omdat direct na mijn vakantie er voor mij een nascholingscursus is (11-12 

september), vervalt ook die dinsdagmiddag voor de open inloop. 

 

Doorgeven berichten 

Bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of andere zaken die u mij of de 

ouderlingen wilt laten weten kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of 

met de scriba, mw. Hilly Lanjouw. 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt daar vrij 

binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje aansteken en uw 

gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand meenemen die anders 

nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor iedereen, gemeenteleden, mensen 

uit het dorp of wie er dan ook maar langskomt! Welkom!! 

  

Kopij Nieuwsbrief  !!!!!! 

Kopij nieuwsbrief  t/m 20 september sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com 

 

 

 

mailto:jenne.lanjouw@gmail.com


PCOB 

Woensdag 13 sept. De laatste fietsmiddag van dit jaar sluiten we af met een 

chinees buffet Voor deze middag verwijs ik u naar de PCOB nieuwsbrief van 
augustus 2023. Opgeven kan nog tot  11sept.2023. 

Het buffet  kan alleen contant worden betaald. 

De fietscommisie 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 13 september zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee 

staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in 

de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij: Sien Rooseboom, tel: 551235 

 Lucie Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 17 september  

Voorganger:  Ds. G. van Vliet 

Organist: Mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen  

  

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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